
 
 
 

 

BEGINSITUATIE 

In de bijbelstudie en vertelling ging het over Abraham die Izak moest offeren op de berg Moria. Toen 

God zag dat Abraham gehoorzaam was voorzag Hij in een offerdier.  

 

KNUTSELIDEE 

Het offeraltaar met Abraham, Izak en een ram.  

 

MATERIAAL 

● Kleurpotloden of stiften 

● Scharen 

● Watten of wit crêpepapier (evt.) 

● Houten takjes (evt.) 

● Werkblad 1 en 2 op 120/160 gram papier geprint 

 

WERKWIJZE 

● Kleur de onderdelen in 

● Plak evt. watten of propjes crêpepapier op de ram en maak van hout wat takjes op het altaar 

● Knip de kniplijn boven het hout op het altaar open 

● Knip de strook met Izak en het ram uit 

● Vouw de ram achter Izak en plak ze aan elkaar 

● Schuif de afbeelding van Izak en de ram achter het altaar.  

 

WERKBLAD 

https://www.gelovenisleuk.nl/images/kinderen/knutselen/2020/Abraham_en_Izaak_en_het_altaar.pdf 
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